Verslag Voetbaltoernooi Most (Hemelvaartsweekend 2003)

De Reis: We moesten vroeg op om + 5.15 te kunnen vertrekken.

Al op het viaduct bij Waanders deed zich een mankement aan één van de bussen voor. De
motor was definitief kapot en de bus kon niet verder. Het was een duidelijk voorbeeld van
een geluk bij een ongeluk dat het euvel zich zo vroeg in de reis voordeed; nu kon er snel een
nieuwe bus worden opgehaald. De vertraging bleef daardoor beperkt tot een uur.

Het was schitterend weer buiten en eigenlijk jammer dat wij 14 uren in de bus moesten zitten,
maar de airco en de films vergoedden veel. We maakten 2 stops in Duitsland.

Bij de grensovergang met Tsjechié moesten wij ruim een uur wachten omdat er (naar wij
begrepen) in de andere bus iemand geen goede reispapieren kon tonen.

Rond 20.00 uur kwamen wij veilig en wel aan in Most. Onze gastheren kwamen al snel
aangereden om ons voor te gaan naar ons onderkomen.

Het onderkomen: Het betrof hier een schoolgebouw met kostschoolaccommodatie.
Aanvankelijk wees men ons een veel te klein lokaal aan om met 17 personen te slapen.

Dit werd snel opgelost en wij kregen een fraai studie lokaal in de top van het gebouw
toegewezen. De eerste nacht van ons verblijf woonden er ook nog scholieren in het gebouw,
zodat de wasgelegenheid krap bemeten was. Dit loste zich de volgende dag op toen de
scholieren met weekeind naar huis gingen.

Helaas bevond ons onderdak zich in een verre buitenwijk van Most. Even de stad ingaan was
er niet bij. ’s Avonds was er dan ook niet veel vertier voor de jongens, anders dan het
basketballveld voor de school.

Het eten: Het eten was goed doch sober. Wel was te merken dat veel van onze jongens het
thuis kennelijk erg goed hebben. Veel eten verdween, soms haast onaangeroerd, in de
afvalbak. Persoonlijk heb ik dit als erg génant tegenover de gastheren en —vrouwen ervaren.

Het toernooi: De jongens hadden wel een erg zwaar programma af te werken. Het begon ’s
morgens om 9.30 uur met een voetbalwedstrijd van 2 x 20 minuten. De tweede wedstrijd
was 2 x 40 minuten en de derde zelfs 2 x 45 minuten. Dat alles in een tijdsbestek van 6 uren
bij een snel stijgende temperatuur. ’s Middags was het rond 30 graden!

Daarbij kwam ook nog eens dat wij met een beperkte hoeveelheid van 14 jongens waren,
waarvan er ook nog eens 1 was geblesseerd. De tegenstanders wisselden doorlopend en
hadden wel 18 jongens per team tot hun beschikking. Tegen deze frisheid waren onze
jongens niet opgewassen. De eerste wedstrijd werd door ons nog gewonnen maar de beide
laatste kansloos verloren met grote cijfers.

Qua voetbal konden we alleen maar leren van de gastheren: ze waren fysiek en mentaal
sterker en tactisch veel beter dan wij. Onze jongens liepen doorlopend te klagen over de
warmte, de scheidsrechter en elkaar. Van de Tsjechische jeugd hoorde eigenlijk niets. Het
was een genot om te zien hoe gedisciplineerd en tactisch zij speelden.

MSC moest zich nog schamen dat één van haar spelers in 2 wedstrijden tegen een terechte
rode kaart opliep. Hierdoor werd het team nog verder geschaad.

De organisatie: De organisatie van de kant van de Tsjechen kwam hier en daar wat chaotisch
over. We kregen de indruk dat het programma af en toe aangepast moest worden omdat er
iets niet goed was afgesproken of op een andere wijze niet klopte.

Na afloop van het toernooi was het bezoek aan de uitkijkpost in het Ertsgebergte een leuke
attractie. Aanvankelijk hadden niet veel jongens er zin in, maar toen duidelijk werd dat we



met een kabelbaan naar boven zouden gaan brak de tegenzin. Helaas konden een paar
jongens zich niet beheersen met lucifers te spelen en wisten een beginnende bosbrand te
veroorzaken. De daders zijn niet gevonden. Het was een smet op ons bezoek aldaar. Op de
terugweg wilden wij nog een bezoek aan een bekend stadion in de buurt brengen. De enorme
Vietnamese markt die daar om heen was opgebouwd trok echter al snel meer aandacht
vanwege de wel erg lage prijzen die ze daar voor de zeer gewilde voetbalshirtjes vroegen.
Het bezoek aan de renbaan (de volgende dag) hoefde voor de jongens niet. Zij bleven dan
ook massaal bij de bus om een balletje te trappen of gewoon in het gras te liggen. Met de
ouderen hebben we gelukkig de nodige belangstelling getoond voor deze nieuwe trots van
Most.

Daarna brachten we een bezoekje aan de (neoklassieke) burcht van Most. Leuk om te zien
maar men was daar niet ingesteld op ons vroege bezoek die dag. Later bleek de toren toch
open te zijn geweest voor een prachtig uitzicht over de stad en ommeland. Velen hebben dat
helaas niet begrepen.

Het vroege middagmaal moest in 2 delen gebruikt worden. Terwijl de ene helft at wachtte de
andere helft buiten op de parkeerplaats.

Praag is, vanzelfsprekend, een geweldige stad. Helaas was er te weinig tijd om daarvan rustig
te kunnen genieten (+ 2 1/2 uur). Het bezoek aan het stadion van Spartak Prag werd door de
jongens zeer gewaardeerd.

Most: Most is geen stad om lang te blijven. Het is een goed voorbeeld van communistische
architectuur. Overal flats, vaak in vervallen staat. Van de oude middeleeuwse binnenstad zijn
nog wat kleine ornamentjes over. De oude kerk is ver buiten het centrum verplaatst. We
hebben deze slechts van veraf kunnen zien.

De communicatie: De communicatie met de plaatselijke bevolking is problematisch.
Vrijwel niemand spreekt er engels of duits en tsjechisch hebben wij niet geleerd.

Toen onze speler met de rode kaart in de pauze zijn excuses wilde maken aan de
scheidsrechter werd de jongen boos weggestuurd. De scheidsrechter begreep hem niet en
dacht mogelijk dat hij weer in de wedstrijd wilde worden toegelaten. Er was niemand in de
buurt die dit communicatieprobleem kon oplossen.

Het doel van de reis: Ik neem aan dat het doel van de reis gezocht moet worden in de sfeer
van kennismaking met elkaar en elkaars omstandigheden, mogelijk gevolgd door verbroe-
dering en vriendschapsbanden. Welnu door het feit dat de jongens van MSC en FC Meppel
in één bus zaten is dit onder elkaar goed gelukt, evenzo (naar mijn mening) met de
begeleiders van de beide teams. Met de Tsjechen was dit niet mogelijk vanwege het taalpro-
bleem en het feit dat na elke wedstrijd wij in de bus moesten naar de volgende wedstrijd op
een andere locatie.

Op bestuursniveau zijn wel de nodige vriendelijkheden uitgewisseld. Zo werden wij
ontvangen op het gemeentehuis met een ontbijt en bij het bestuur van FC Mus met een lunch.
Ook op dit niveau ging de communicatie vaak via een tolk, hetgeen een vlot gesprek niet
bevorderd.



Reisverslag verschenen in het clubblad “FC Journaal”

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag is een traditie, maar nog niet om vijf uur in de ochtend. Toch stond
op dat tijdstip een grote groep voetballers, begeleiders en ouders te wachten op vertrek naar Most in
Tsjechié. Er ging zoveel bagage mee, dat zelfs de achterbank als bagageruimte in gebruik was.
Klokslag vijf uur ... stonden we nog steeds op de parkeerplaats, maar even over vijf vertrok FC
Meppel C1 samen met MSC C1 in de bus naar Most. Bij de parkeerplaats van Alcides stonden de
teams van SVN C1 en Alcides B1 klaar om ons voor te gaan. De dag begon zorgeloos. Na een minuut
of vijf was de zorgeloosheid van in ieder geval de buschauffeur van de “andere bus” wel verdwenen.
De motor van de bus was opgeblazen en met een lekke koppakking kom je in dit gevai niet verder dan
Staphorst. De chauffeur werd door ons weer keurig afgeleverd bij de garage van Boerhof in Meppel,
waar een nieuwe bus werd ingezet en na een oponthoud van een uurtje ging het alsnog richting
internationaal voetbal.

Het eerste gedeelte van de reis zaten de teams van FC Meppel en MSC nog keurig bij elkaar. Dat
werd anders nadat we de Tsjechische grens waren gepasseerd. Alle spelers (een kleine dertig)
verdrongen zich op de tribune, in dit geval de eerste twee rijen, om niets van het prachtige
Tsjechische landschap viak na de grens te missen. Het landschap werd zelfs toegezongen en het
gejuich na weer een paar bergen was niet van de lucht. Daarna zat FC Meppel en MSC volledig door
elkaar, alsof er geen verschil meer was.

Om een uur of acht waren we op de plaats van bestemming, een school viakbij Most. We hadden een
klas tot onze beschikking om te slapen. Ondanks het feit dat alle luchtbedden kaarsrecht naast elkaar
lagen en alle bagage netjes op een rij stond was er geen plaats voor iedereen, zodat een aantal
spelers op de gang moest slapen. 's Nachts zou er nog een volgen.

Na een korte nachtrust was het de bus in voor de voetbalwedstrijden. Drie stuks moesten worden
afgewerkt. Een delegatie van elke club moest eerst nog even naar het gemeentehuis, waar om acht
uur een ontvangst wachtte door een wethouder van Most. Een prachtige FC Meppel-schaal prijkt nu in
de vitrine van het stadskantoor van Most (of staat op de kamer van de wethouder). Met een chauffeur
die nog in de leer moet zijn geweest bij Jos Verstappen gingen we naar de eerste wedstrijd, die al was
begonnen. Gert had de macht gegrepen en de jongens in een door hem bedachte opstelling het veld
in gestuurd voor de wedstrijd tegen FC Mus Most A Z3ci. Er werd gespeeld op een werkelijk
schitterend veld, geen grassprietje stond verkeerd, je was geneigd om met pantoffels het veld op te
gaan. Omdat we nog wat in ons ritme moesten komen wonnen we de wedstrijd net niet. Met een
nederlaag van trinact - jeden gingen we de bus weer in. Ons doelpunt werd gescoord door Marten
met een prachtige volley, na prachtig voorbereidend werk van Erik, Mark, Harold, Jordy en Koen. De
volgende wedstrijd werd op een knollenveld gespeeld tegen FS Most A. Het verschil met het eerste
veld was wel erg groot, er lagen zelfs stenen op en er stond bijna geen grassprietje goed.
Desondanks was het resultaat beter als in de eerste wedstrijd, we verloren slechts met jedenact -
jeden. Ons doelpunt werd gescoord door gelegenheidsspits Sander die goed doorzette, na een
prachtige aanval via Chris, Menno, Ab, Ruben en Frans. Bert moest weer een nieuw tactisch plan uit
de hoge hoed toveren en Hayo kwam pleisters, tape en opbeurende woorden tekort, maar de derde
wedstrijd was top. We speelden in het stadion van Most tegen FC Mus Most C Zaci, weer op een
prachtige grasmat voor volle dug outs. Alle blessureleed was ineens vergeten. Omdat we eerst nog
even door de president van de club werden ontvangen, zeg maar de Gil y Gil van FC Mus Most, zaten
er zelfs vertegenwoordigers van de gemeente, van MSC en van de stichting Most-Meppel op de
tribune. In de kamer van de president hangt het vaantje van FC Meppel nu tussen die van Spartak
Praag, Slovan Bratislava, Dukla Praag, AC Milan, Bayern Minchen en Liverpool. Toch niet gek!. Een
overwinning zat er net niet in maar met een dva - jeden nederlaag kun je thuiskomen. Ons doelpunt
werd gescoord door Alexander, die een aanval via Sven, Persijn en Gerrit schitterend afrondde.

Na de laatste wedstrijd stond er een heus buffet voor de spelers klaar en grote glazen frisdrank.

De naast het stadion gelegen supermarkt werd vanwege de lage prijzen vergeleken met het paradijs.
Op de terugweg deden we nog een bergtop aan via een kabelbaan en een stuk of wat bomen.
Sommigen bezochten nog het stadion van Teplice, de Tsjechische bekerwinnaar, anderen kwamen
niet verder dan de voor het stadion gehouden markt, waar het nodige werd ingekocht. 's Avonds
hadden de jongens nachtpermissie, zodat ze niet stiekem via de regenpijp hoefden te ontsnappen.

De zaterdag was voor de cultuur. Via middeleeuwse kastelen met nog oudere torens, een
paardenrenbaan en een grote schnitzel kwamen we in Praag bij het stadion van Spartak. Een
rondleiding bracht ons bij alle geschenken die de club van tegenstanders in de Champions League
had ontvangen. Zo stond er een echt kanon van Arsenal naast een spiegel van Feyenoord. De
jongens hebben geweldig genoten van de wandeltocht door Praag. Dat het echte cultuurliefhebbers



zijn bleek wel uit het luide applaus dat ze gaven nadat bij een uurwerk wat figuren, die al eeuwen in de
klok zijn opgesloten, even naar buiten kwamen. Toen begon het echte werk: er werden shirts
gescoord. Vet gave shirts van onder meer Liverpool, Real Madrid, Italié, AC Milan, Arsenal,
Manchester United en AS Roma werden op de kop getikt. De dag was weer goed. Een van de spelers
wilde s nachts niet slapen, omdat hij bang was dat hij dan de volgende dag in de bus niet kon slapen.
Het leek wel of de nachtrusten steeds korier werden want om half zes stonden we op. Even na zeven
uur koerste chauffeur Jan weer richting Meppel, waar we om een uur of half tien ’s avonds een
opmerkelijk fit gezelschap troffen: de ouders hadden een weekendje rust gehad.

Jongens, het was fantastisch!

Frits Drost



SPORTUITWISSELING MOST 29 mei — 1 juni 2003

De in 2002 geplande ontmoeting tussen de vier Meppeler
voctbalverenigingen en de Tsjechische sportclub Mus uit Most, die helaas
toen geen doorgang kon vinden in verband met de watersnood aldaar, heeft
nu ¢ind mei 2003 plaatsgevonden. We vertrokken donderdagmorgen 29 mei
om kwart over vijf vanaf de C-1000 met 20 SVN-ers, 13 C-junioren en 7
begeleiders. We reden eerst naar Meppel om onize medereizigers op te
halen, t.w. de B-junioren van Alcides en hun begeleiders en tevens twee
personen van de Stichting Most en twee afgevaardigden van de Gemeente
Meppel. Om half zes was ook de tweede bus met spelers en leiders van de
C-junioren van FC Meppel en MSC aangekomen. We gingen gezamenlijk
op reis. Helaas. Pech. We waren Staphorst nog maar amper voorbij toen
onze bus met motorpech langs de kant van de weg bleef staan. Er moest
eerst een vervangende bus opgehaald worden. Alle bagage en proviand voor
onderweg moest worden overgeladen. Om zeven uur vertrokken we opnieuw
voor de lange reis naar Tsjechi&. 870 km. Tegen acht uur ’s avonds kwamen
we in Most aan. Hier werden we opgevangen door onze Tsjechische gidsen
en naar een scholengemeenschap begeleid. Het eten stond hier reeds klaar.
Na de warme maaltijd konden we onze slaapzakken uitrollen. Onze
slaapplaats was op de derde etage, in een ontspanningszaal van de school.
We sliepen hier met de gehele SVN familie achter het poolbiljart en rond
het tafelvoetbalspel.

Vrijdagmorgen was het vroeg opstaan, want we moesten ons voorbereiden
op de voetbaldag. Om 8 uur stapten we in de bus om naar onze eerste
wedstrijd gebracht te worden. Hier aangekomen keken we onze ogen uit
naar de “sobere” accommodatie die ons werd aangeboden. Een niet fris
ruikende piepkleine kleedkamer, een keihard veld met gravel en gras , een
oefenhoek met materiaalhok, sorry, het was een oude legerauto zonder
wiclen. Owee als er bij SVN nog eens word geklaagd . We waren erg onder
de indruk en verloren de wedstrijd 6-0. (4-0). Voor de tweede wedstrijd
werden we naar het stadion van FC MUS gebracht. Weer een verrassing
-Mooi groot veld met tribunes. We verloren met 5-0. (2-0). De derde
wedstrijd moesten we spelen op een nieuw hoger gelegen aangelegd veld
aan de rand van Most met een mooi uitzicht over de omgeving. Ondanks het
meespelen van Coen en Cor konden we een nederlaag niet voorkomen. 11-1.
(8-0) De eer werd gered door Ruud. Na dit voetbaltoernooi brachten we een
bezoek aan de langste kabelbaan, 2350 meter , van Midden Europa. Ook
hebben we een kijkje kunnen nemen in het voetbalstadion van Teplice. Op
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weg naar het stadion passeerden we een Vietnamese markt waar menigeen
wat inkopen deed. Het was hier spotgoedkoop. 250 kronen of 10 euro voor
een shirt van Ruud van Nistelrooy. Waar vind je dat.

Op zaterdag hebben we een rondrit door de stad Most gemaakt. Ex werd een
bezoek gebracht aan een paardenrenbaan en aan de bekende burcht van
Most. Vanaf deze burcht, die hoog boven de stad ligt, hadden we een mooi
uitzicht over de stad en z'n omgeving met de bruinkoolmijnen en de
raffinaderij. Hierna kregen we warme maaltijd aangeboden. Om ongeveer
12 wur vertrokken we vanuit Most richting Praag. 70 km. In Praag
aangekomen konden we eerst het grote voetbalstadion van Spartak Praag
bewonderen. De rest van de middag konden we rondwandelen in de stad.
We werden door de gidsen naar het centrum begeleid. We hebben een kleine
indruk van Praag gekregen, met haar mooie oude kerken en gebouwen en de
vele bruggen over de door de stad lopende rivier. Een prachtig gezicht. Op
de terugweg naar de bus werden we verrast door een onweersbui. Hier
hadden we geen rekening mee gehouden dus nat. Maar met een temperatuur
van ongeveer 27 graden was dit niet erg. Weer bij de school aangekomen
stonden de dames van de keuken al klaar met, weer warm eten. ’s Avonds
was er gelegenheid om te gaan zwemmen. Hier werd gretig gebruik van
gemaakt. Na nog wat eten en drinken te hebben ingeslagen bij een
benzinestation, voor de terugreis was het tijd om te gaan “slapen”, want het
was zondagmorgen 5 uur opstaan geblazen. De boel moest weer worden
ingepakt en het vertrek stond gepland om half acht. Is ook gelukt. We
maakten nog even een stop net voor de grens met Duitsland om nog de
laatste kronen te kunnen uitgeven. Het werd een vermoeiende reis maar door
regelmatig een klein slaapje te doen was het best vol te houden. Nadat we
onze inmiddels vrienden van Alcides en de anderen in Meppel hadden
achtergelaten, arriveerden we tegen tien uur in Nijeveen , waar we werden
opgewacht door onze familieleden.

Hierbij wil ik nogmaals mijn medebegeleiders, maar vooral de spontane en
sportieve C-junioren groep bedanken voor deze zeer goed verlopen trip naar
Tsjechié. Jongens bedankt. Tevens Sjaco bedankt voor het dagelijks
bijwerken van de SVN-side , zodat het thuisfront op de hoogte werd
gehouden van de gebeurtenissen.

Allemaal bedankt.
Een van de leiders.
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ALCIDES B1 naar Most

Van 29 mei tm. 1 juni jl. heeft Alcides B1 een bezock gebracht aan Most, partnerstad van
Meppel. Aanvankelijk zou deze reis vorig jaar al plaatsvinden, maar door de wateroverlast in
Tsjechi¢ was deze trip verplaatst naar deze datum.

De gemeente Meppel had vorig jaar het initiatief genomen om in het kader van het
uitwisselingsprogramma met Most de voetbalverenigingen in de gemeente uit te nodigen om
elk een jeugdteam beschikbaar te stellen. En zo kon het gebeuren, dat op 29 mei ons B1,
samen met de C1 teams van MSC Datell, Fc Meppel en SVN naar Tsjechié vertrokken.
Verder gingen mee namens de gemeente Meppel,de wethouder van sportzaken Harm.Jan
Lanjouw en Gerrie Ebbeling en namens de stichting Most-Meppel Jos Botterop en Henk
Westbroek.

Donderdag 29 mei,hemelvaartsdag.
Na Jacko bedankt te hebben voor het zo vroeg openstellen van het clubhuis vertrokken we om
kwart over vijf met 2 bussen richting Zwolle. Wij moesten de bus delen samen met het C1
team van SVN. Echter bij Staphorst stonden we al weer stil. Niet voor de file maar de bus
wilde niet verder, een kapotte koppakking. Met bijna een uur vertraging en een andere bus
konden we nu echt vertrekken.
Na enkele tussenstops en nog een file bij Maagdenburg waren we om half vijf bij de
Tsjechische grens.Hier moest gestopt worden voor de paspoortcontrole. Chris, de leider van
ons team was er stellig van overtuigd alles in orde te hebben, maar toch mochten we Tsjechié
niet in. Harm Jan moest er aan te pas komen en met enige diplomatie en een waarschuwing op
zak konden we onze reis voortzetten,
Zo kwamen we rond 18.45 uur in Most aan waar we werden opgewacht door twee mensen
van de gemeente, die ons hierna begeleidden naar het internaat in het dorp Litvinov,even
buiten Most, alwaar we de komende dagen zouden overnachten. In het internaat, Schole
Humanitas,werden we op de 2° etage ingedeeld in 4 pers.kamers.Na de avondmaaltijd die hier
geserveerd werd was er tijd voor wat ontspanning en afgesproken werd om 22.00 uur op de
kamers te zijn.

Vrijdag 30 mei.
Na een rustige nacht stond het ontbijt al om 7.00 uur klaar en vertrokken om 8.00 uur naar
Most.Met een delegatie van elke vereniging werden we op het stadhuis door de wethouder
hartelijk ontvangen.Hierna werden de groepen gesplitst om bij diverse voetbalverenigingen in
de stad een wedstrijd te spelen. Zo speelden we de eerste wedstrijd in een klein dorpje even
buiten de stad Branany.Hier werden we hartelijk ontvangen, elke speler kreeg een tasje met
informatie over de streek en het speelveld lag er als een plaatje bij. Hier speelden een lekkere
partij maar verloren met 6-3 en het werd warm.
Na deze wedstrijd moesten we al weer snel op pad naar de volgende wedstrijd tegen FK Sous
in Most.Ook hier zag de accommodatie er erg sober uit maar het speelveld was prima.
Met de eerste wedstrijd nog in de benen en met een temperatuur van bijna 30 C verliep de
wedstrijd al wat moeizamer en kwamen de eerste kleine blessures. Ondanks dat konden we
de wedstrijd met een 2-1 winst afsluiten.
Van hieruit, het was inmiddels 14.00 uur geweest vertrokken we richting centrum waar we in
het stadion tegen de grootste vereniging in Most, Fc Mus gingen spelen.De temperatuur was
inmiddels opgelopen naar 32 C en de jongens waren moe.De tegenstander was nog fit en
tijdens de wedstrijd bleek wel dat het erg moeizaam ging. Zelfs een penalty veroorzaken lukte
haast niet meer en verloren we met 5-0.
Hierna konden we bijtanken en stond in de kantine van de club nog wat eten voor ons klaar.



Nadat we voor iedere speler nog een vaantje en een speldje hadden gekregen namen we hier
afscheid en sloten het sportieve deel af en konden we beginnen aan het culturele deel.

Met alle groepen weer bijeen vertrokken we met de bus naar het middelgebergte. Met een
kabelbaan werden we naar een punt gebracht,vanwaar je een prachtig uitzicht had over de
regio.Op de terugreis naar het internaat hebben we nog een bezoek gebracht aan een vrjj
nieuw voetbalstadion waar toevallig ook een Koreaanse markt gehouden werd. Een
bijzondere markt waar oa. zeer goedkoop kleding, speelgoed en cd’s werden verkocht. Hier is
dan ook flink gebruik van gemaakt en dat hebben we geweten ook.

Om 20.30 uur waren we terug in het internaat en na gegeten en gedoucht te hebben zijn we
met z’n allen het dorp ingegaan om daar onder het genot van een drankje nog even na te
genieten.Enkelen waagden zich nog even op de dansvloer.

Zaterdag 31 mei.
Ook deze dag stond er weer heel wat op het programma. Na een korte nachtrust en weer een
vroeg ontbijt zijn we naar een pas gereedgekomen draf- en renbaan gereden. Een prachtige
baan op een berghelling vanwaar je een mooi uitzicht over de stad Most had. Van hieruit zijn
we naar een burcht gereden aan de andere kant van de stad. Hier was goed te zien waar de
stad vroeger had gelegen.In de jaren zeventig is de oude stad afgebroken ten behoeve van de
bruinkoolwinning. Voor de chauffeur was deze rit bijna een bocht te veel. Het was inmiddels
middag geworden en de gemeente Most had ons een lunch aangeboden in een van de
buitenwijken De Russische bouwstijl was hier duidelijk herkenbaar, allemaal lange
flatgebouwen.
Toen naar Praag. In Praag hebben we eerst een bezoek gebracht aan het stadion van Spartak.
Na een rondleiding bleven de bussen hier staan kregen een aantal uren vrijaf om de
binnenstad te verkennen. De meesten kwamen we bij de Karlsbrucke weer tegen. Een
onweersbui maakte een einde aan dit uitstapte en met een taxi kwamen de meesten weer terug
bij de bus. Om half zeven waren we weer terug in het internaat. Na gegeten te hebben werd de
mogelijkheid geboden om een uurtje te zwemmen waar dan ook de meesten gebruik van
gemaakt hebben.Hierna zijn we met z’n allen nog naar een buurthuis geweest vlak bij het
internaat waar nog gezellig nagebabbeld is.

Zondag 1 juni
De terugreis. We hadden nog een lange reis voor de boeg dus was de wekker op half zes
gezet.Alle kamers moesten weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden en alles
opgeruimd worden. Om 6.15 uur stond het ontbijt klaar en nadat we afscheid genomen
hadden van Jarid en zijn zoon, die ons deze dagen hadden begeleid, vetrokken we rond half
acht richting grens. Even voor de grens werd nog even gestopt om wat laatste inkopen te doen
en de Tsjechische kronen op te maken. Ditmaal waren er geen problemen met de douane
zodat we tegen half tien al weer op de Duitse autobahn reden.In de bus werden nog enkele
dvd films gedraaid en er veel bijgeslapen. Tegen 21.30 uur kwam Meppel in zicht waar
diverse ouders al stonden te wachten.

Terugkijkend op deze trip kan ik wel zeggen dat deze zeer geslaagd is geweest. Als eerst wil
ik namens Mvv.Alcides de gemeente Meppel bedanken voor kans die we gekregen hebben
om deze reis mee te maken Alle spelers en begeleiding hebben hebben ontzettend genoten en
vele nieuwe indrukken opgedaan.Qok moet ik de mensen van de stichting Most-Meppel
bedanken. Jos en Henk hebben er voor gezorgd, dat mede door sponsoring , een programma
aan te bieden die voor ieder betaalbaar was. Verder wil ik nog de spelers en begeleiding van
SVN bedanken voor de prettige samenwerking,zowel in de bus als daar buiten.Ondanks het
leeftijdverschil waren we een hechte groep. Ook onze eigen begeleiding niet te vergeten, met



name John en Chris wil ik bedanken over de voortreffelijke manier waarop met de groep is
omgegaan.Het is voor ons allemaal een nieuwe ervaring geweest en wie weet, komt er nog
eens een vervolg.

Mvg, Leo Scholte ter Horst.



